
10 November Zaterdag 1917. 

Helsch kanongedonder, bommenwerpen en afweervuur gedurende twee nachten met 
onderbreking van éen nacht volkomen rust. 

Vluchtelingen zijn aangeland uit Lophem. 

Het nieuws wordt verspreid, dat nu al de wol en al het koperbeslag op welkdanige meubelen 
zullen gepakt worden door de bezetting. 

 
      Virginie LOVELING (« In oorlogsnood ») 

 
 


